Paascyclus 2023 — Vespers

In de vespers wordt de muzikale begeleiding verzorgd door Mieke Kersten en/of Martine
Keur op fluit.

Uit liefde voor jou

Vespers op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april
In stilte komen we binnen

Begintekst

vg Altijd Aanwezige
cirkel en kern van mijn leven
jij trekt aan en omhult.
gem. Ruimte van liefde
nodig mij uit
om binnen te gaan.
Amen

Stilte

Beginlied
Mon ame se repose — Mijn ziel verstilt in rust — Lied 62b
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Mijn  ziel verstilt in rust en  vre-de bij God: van Hem al - leen mijn heil.
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Ja, bij de Heer ver - stilt mijn ziel in vre de, keert zich stil  tot Hem. Mijn

Psalmengebed

Maandag Ps. 113 + zingen voor en na psalm: Responsie/refrein 118a
Dinsdag Ps. 114 + zingen voor en na psalm: Responsie/refrein 118a
Woensdag Ps. 115 + zingen voor en na psalm: Responsie/refrein 118a

Lezingen uit Jesaja
Maandag: Jesaja 50: 8-10
Dinsdag: Jesaja 51: 1-3
Woensdag: Jesaja 52: 7-10

Muziek afgespeeld terwijl afbeelding wordt getoond en gedicht wordt getoond
Eerst afbeelding dan samen met het gedicht

Maandag: 2CELLOS - Hallelujah [OFFICIAL VIDEO] - YouTube (alleen audio)

Dinsdag: 2CELLOS - Theme from Schindler's List [OFFICIAL VIDEOQ] - YouTube (alleen
audio)

Woensdag: 2CELLOS - Fields of Gold [LIVE at Arena Pula] - YouTube (alleen audio)

Stilte

Avondgebed


https://www.youtube.com/watch?v=Z3649dq6boA&list=PLrRtwIUSeaCEOxW7Ydgq2eDbFA84BdL5F&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lDH1XN-RL5w&list=PLrRtwIUSeaCEOxW7Ydgq2eDbFA84BdL5F&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=efra1YeB_cM

Avondlied

Maandag: Lied 248: 1,4 — De dag door uwe gunst ontvangen
Dinsdag: Lied 246b: 1,7 — De maan is opgekomen
Woensdag: Lied 263: 1,2,3 — Wees Gij mijn toevlucht

Zegenbede

vg. Over onze harten, over onze huizen,
gem. de zegen van God.

vg.:  Inons komen, in ons gaan,

gem. de vrede van God.

vg.: In ons leven, in ons geloven,

gem. de liefde van God.

vg. Aan ons eind en nieuw beginnen

gem. de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen
Amen

Onder uitleidende muziek verlaten we in stilte we de kerk



